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Droom, rivier et cetera 

De droom is een rivier die 

achter 

de tuin van de gedachten 

stroomt. 

Goed, het is een droom, ik weet het. 

Toch is het of ik iets hoor ruisen 

voorbij 

de takken van de appelboom. 

Iets dat geen wind is en geen straatlawaai 

op afstand tot een zucht gecomprimeerd. 

Iets als het draaien van het wiel der eeuwen 




