
Uitgegeven bij de expositie 
rond Frans Siemer, gehouden 

ter gelegenheid van het 
Tiende Lustrum 

van het 
Tilburgs Studentencorps St. Olof 

oktober 1977 



VERENIGINGSLIED ST. LEONARDUS 

Daar is een wil en daar is een weg 
en nu, laat waaien wat kan; 
en leve de zon en het schoon gevecht 
en een man wordt een man. 
Kameraad laat juichen je jonge hart 
Sint Leonard. 

De mens is mens en de tijd is groot, 
zwaai op en omhoog de vlag. 
Geluk en vreugde en kommer en nood 
met het kruis als gezag. 
Kameraad, het leven en ieder zijn part 
Sint Leonard. 

Kameraad wij willen een Pinkstervuur 
en de stijlste gerechtigheid; 
wij grijpen het weten en slaan het uur 
voor schoonder tijd. 
Genoeg is er getalmd en gemard 
Sint Leonard. 

Wij alien en ieder zijn stoere plicht 
en de stoere wil tot de daad; 
Wij dragen over de wereld het licht 
dat tot den hemel toe gaat. 
Kameraad, een glorie over je hart 
Sint Leonard. 

O. Mulder (ps. van Siemer) 
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