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VEUR DE SIEMER.

't Is gemakkelijk gezee schoon te leven,

Mas as 't er op aan komt, en ge moet aan de slag
En ge moet 't beste wat in U is geven,

En ge moet klaar staan, veur iedereen, iederen dag;
Ik zeg, dat 't nie meevalt, o nee !

't Is nie zo makkelijk gedaan, as gezee !

Ik zeg dat 't nie meevalt, om veertig jaren

As mee van de besten van ons volk,

De meense veur 't goei en 't schoon te bewaren;
Om Vader te zijn en leidsman en tolk

Van 't schoon dat den Heer oons te zegge hee.
't Is niet zo makkelijk gedaan as gezee !

Mar gij wier geroepen en dan hadde te gaan,
Daar is nou eenmaal nie aan te ontkomen.
En waar den Heer zee, daar hedde te staan,
In "t volk, in 't laand, in oe eigen dromen.
Oe eigen verlangens, die tellen nie mee

't Is nie zo makkelijk gedaan as gezee !

En oe hart geeft ge weg aan 't laand en de mensen,
Oe haand wordt hun haand en oe hoofd hun hoofd.
Gij brengt hun 't Woord en den Heer as zij 't wensen,
Veur hun te leven hedde gij beloofd.

En 't is schoon en goed dat gij da dee

Mar 't is nie zo makkelijk gedaan as gezee !

Gij kent den armoei van 't volk, de ellende
En wat zij lijden, dan lijde gij mee

Ik weet nie of gij al die droefenis kende,

Mar wel weet ik, da gij goed wist, wat ge dee.
"Tollo crucem et sequor te”

't Is nie zo makkelijke gedaan as gezee !
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Mar 't laand is zo schoon en zo wijd en 't leven
Zo goed daar en da’s nen steun.

Veul werk en zwaar, 't is om 't even,

Op oe lippen nen lach, in oe hoofd nen deun.
En gij doet ’t, lijk den Heer Jezus 't dee

En toch is 't nie zo makkelijk gedaan as gezee !

En ge leert aan oe meensen 't schoon te verstaan
Van oe liedren die ge altijd blij doet zingen

Van 't goei en 't schoon, want daar stuurde op aan,
En ge zingt zo van alles, van heel gewoon: dingen
En van eiges zingen de meensen dan mee.

Maar toch is 't nie zo makkelijk gedaan as gezee !

Ge steekt uit 't hout van Brabantse bomen
De zoete beelden van Oons Lieve Vrouw.
En heel de volheid van schone dromen

En al oe liefde en al oe€ trouw

Die geefde gij aan oe beelden mee.

Maar 't is nie zo makkelijk gedaan as gezee !

O, 'tis schoon en 't is goed zo te leven;

Om zu tussen den Heer en de meensen te staan,
Mee oe haanden, vol schoonheid en, altijd even
Jong in oe hart, naar de jonkheid te gaan.

Ik zou zeggen: 't was allemaal schoon wat ge dee,
Al was 't lang nie zo makkelijk gedaan as gezee.

Willem Smits.
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