
BRABANTIA NOSTRA 

WIND 

O Heer, ik kan u niet verstaan, 

't Gerucht is te luid in de luchten... 

Zie, honderd cohorten rukken daar aan 

En al uw dienstmannen vluchten. 

Zij zitten te paard en vertreden het land. 

Wie zal den nek niet buigen ? 

Zij nemen uw steden in, hand over hand. 

Zij zullen uw volk uitzuigen. 

De zwaarden zijn scherp en de slagen zijn fel. 

Laat nu vast de klokken maar luiden. 

De poorten staan open van hemel en hel; 

W i e zal ons den weg beduiden ? 

O Heer, ik kan u niet verstaan, 

Moet ik elk woord dan derven ? 

Uw najaarswind kwam langs gegaan. 

Uw aarde wil niet sterven. 

FRANK VALKENIER. 
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