
BRABANTIA NOSTRA 

WITTE WATERLELIE 

Laat ons woelen in de moeren 

van het dichtgegroeide ven. 

Laat ons in de poelie roeren 

van den spiegel, die ik ken. 

Slechts de waterlelies sparen 

't witte licht diep in hun hart, 

schoon hun wortels kracht vergaren 

uit den bodem, rot en zwart. 

PAUL VLEMMINX. 
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